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'Probeersel tot Nachtboek'

Korte film

geprojecteerd op het gewelf van het koor
met beeld van Geurt van Dijk en muziek van Richard Ayres

Toegang gratis, vrije gift na afloop

meer informatie op www.nicolaaskerkoldenzijl.nl



‘PROBEERSEL TOT NACHTBOEK’®

Jaren geleden heeft beeldend kunstenaar Geurt van Dijk een ‘Probeersel tot nachtboek” gemaakt.
De tekeningen uit deze verzameling zijn in een korte film gecombineerd met muziek van Richard
Ayres, uitgevoerd door Orkest De Ereprijs. Dat geheel is zaterdagavond 20 september te zien in
de Nicolaaskerk (geprojecteerd op het gewelf van de kerk!) Na afloop kan er in het dorpshuis
nagepraat en nageborreld worden.

Geurt werd in 1941 in Heteren geboren. Hij volgde een opleiding tot beeldend kunstenaar aan de
Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem en werkt op een breed terrein van de beeldende
kunst, als beeldhouwer, etser, graficus, lithograaf, schilder en tekenaar. Zijn werk wordt gerekend
tot het academisch maniérisme en wordt met regelmaat geéxposeerd.

Aanvankelijk was hij werkzaam in Gelderland, waar hij in 1991 de Gelderland Grafiekprijs
ontving. Samen met Johnny van Doorn (Johnny the Selfkicker) maakte hij Heteren, met teksten
van Van Doorn en prenten van Geurt. In de jaren negentig verhuisde hij naar een boerderij
tussen Eppenhuizen en Oldenzijl, waar hij, naast zijn andere werk, ook met enige regelmaat
teksten afdrukt op zijn oude zetmachine met loden letters. Geurt was tevens jarenlang als docent
verbonden aan de kunstacademie in Groningen.

De korte film ‘Probeersel tot nachtboek’ werd eerder in de kerk van Oldenzijl vertoond tijdens
een foto-expositie van Janny Wierenga over de mens Geurt van Dijk vorig voorjaar .

Op zaterdag 20 september is de film opnieuw te zien, om 20.00 uur in de Nicolaaskerk in
Oldenzijl. De toegang is gratis, een vrije gift wordt op prijs gesteld.

Na afloop kan er in het (bijna) naastgelegen dorpshuis nagepraat en nageborreld worden.



